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Sayı:31 8 Mayıs 1979 


İNGİLTERE'DE 
ÖĞRENİM: 


Öğrenci arkadaş! 
İTÖF el kitabı çıktı 


Ecevit sıkıyönetimi ülke çapında yayıyor 


* İzmir'deki 1 Mayıs kutlamasına 100.000'in üzerinde insan katıldı * 1 Mayıs günü 3500 yurttaşımız tutuklandı 


# CHP ve MHP'nin oylarıyla sıkıyöne 


1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik dayanışma ve savaş günü, işbirlikçi-tekelci burjuvazinin her türlü kanlı bastırma taktiklerine karşın kutlandı. Maden-İş'in düzenleyip yönettiği İzmir kutlamasına 100.000'nin üzerinde ilerici-devrimci katıldı. 

Sıkıyönetimci CHP 1 
Mayıs'da sokakları halkımıza yasak etti. Orduyu makinalı tüfeklerle caddelerde dolaştırdı. İstanbul'da 1000, Ankara'da 1300 ve diğer illerde de 1200 olmak üzere 3500 kişi "özgürlükçü sıkıyönetimci" Ecevit'in sıkıyönetim kanunlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklandı. Yasak edilen salt sokağa çıkmak değil; yağ, tüpgazı ve diğer temel yaşamsal gereksinimler de yok artık. 
Koç'a, Sabancı'ya değil, halkımıza yasak bunlar. 

CHP ve faşist MHP'nin oylarıyla sıkıyönetim uzatıldı. 26 


DURUM | 


1 Mayıseylemi 
anti -faşist birliğin somut bir adımı 

oldu 


Tüm dünyada ve ülkemizde 1 
Mayıs yığınsal olarak kutlandı. 1 Mayıs günü işçi sınıfının yanında bütün devrimci güçler savaş birliği yönünde önemli adımlar attılar. Biz, İngiltere- deki devrimciler olarak, yiğitlerin yiğidi Türkiye işçi sınıfını Londra caddelerinden selâmladık. Dünya işçi sınıfının savaş birlik ve dayanışma gününü aktif katılımla kutladık 


Bir ay öncesinden başlayan yürüyüş hazırlıklarında TÖF de yerini aldı. İngiltere' de öğrenim gören değişik görüşlerden arkadaşlar, yerel 1 
Mayıs komitelerinde devrimci kardeşlik temeli üzerinde hazırlıklara katıldı. Böylesi bir durum İngiltere'deki öğrenci hareketi için önemli bir kazanımdır. 


Bugüne dek üzerinde önemle durduğumuz bir nokta var: İTÖF çatısı altında top- | lanmak, anti-faşist, anti-emperyalist savaş birliğinin sağlanması yolunda önemli bir halkadır. Öğrenci hareketinin somut kazanımları da ancak İTÖF çatısı altında sağlanabilir. Bu açıdan, değişik görüşlerden devrimci-demokrat arkadaşların 1 Mayıs'da İTÖF' lü devrimcilerle birlikte yürümesi anti-faşist savaş birliğinin pekişmesinin somut bir kazanımı oldu. 


Ne var ki bu birlikten yan çizmeyi gelenekselleştiren sosyal-demokrat o halkçı-devrimcilerden 1 Mayıs günü bir ses çıkmadı. Duyduğumuza göre onlar 1 Mayıs'ı 7 Mayıs'- da kutlayacaklarmış. Belki de İngiltere'deki seçim kampan- 

Arkası 3. Sayfada 


Ö. Gençlik 


nisandan bu yana halka karşı uygulanan sıkıyönetimin kapsamına Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman, Mardin ve Hakkâri illeri de girdiler. Kürt halkına uygulanan zulmün çapı ve derinliğini arttırıyorlar. Sosyal demokrat ağırlıklı hükümet, emperyalizmin Türkiye politikasını uygulayan bir araç haline geldi. 
Onların çağrılarına boyun eğiyor, faşist MHP ile birlik olup halka karşı kararlar alıyorlar. Bu hükümet emekçi yığınların değil sömürü çevrelerinin çıkarlarını koruyor. İşçilerin, köylülerin, öğrencilerin en yaşamsal isteklerini elinin tersiyle itiyor. Ama "iş" adamlarına ihracat ve ithalât "kolaylıkları" tanıyor. Halkımızın değil bir avuç vatan haininin hizmetinde yürüyor. 

Egemen sınıflar kendi içlerinde de çelişkilerle dolu. "6'lar" diye adlandırılan eski AP'li yeni "bağımsız" bir grup sandalye bakanı hükümetten istifa ettiler. 
İstifa gerekçeleri: Hükümetin "kargaşalığı"' durdurmak için aldığı önlemleri yeterli bulmuyorlar. Daha "sıkı" bir sıkıy önetim istiyorlar. Ecevit 6'ların koşullarını kabul ederek artık bir kuklalar takımı haline gelmiş hükümeti şimdilik bir arada tutmaya devam ediyor. Bu arada 6'lar arttı, "9 lar''a çıktı. Bu kez 
3 CHP'li saylav partilerinden 
istifa ettiler. Sosyal demokrat CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 211'e düştü. 

Bunların kurdukları hükümetler artık ülkeyi yönetemiyor. 
İşçi sınıfımızın, geniş emekçi yığınlarının çıkışlarını sıkıyönetimle, daha çıplak baskı yöntemleriyle ezmek yoluna girdiler. 

Ordudaki faşist-militarist klik bu amaçlar çerçevesinde hareket etmektedir. Sıkıyönetim komutanlıklarında "devrimcileri avlama operasyonları" planlamakta, "sağduyu" sahipleri faşistler de bu operasyonlarda "yardımcı ögeler" olarak kullanılmaktalar. Bu sürüler, afiş asan, 


SON DAKİKA: 


6 Mayıs'da İTOF'ün düzenlediği Denizleri anma 


toplantısı Leeds'de yapıldı. 


tim uzatıldı amaaan 


» 


gazete satan ya da bildiri dağıtan devrimcilere ordu cephaneliğin- den aldıkları silâhlarla saldırıyor- lar. Türk ve Kürt halklarının, gençliğinin omuz omuza verip emperyalizme, faşizme karşı savaşlarını daha da yükseltmeleri, Türkiye burjuvazisinin en korku- 


lu düşüdür. 


Türkiye Oo anti-emperyalist, anti-faşist gençliği işçi sınıfının çetin savaş yolundan yürümekte. 
Emperyalizmin zayıf o halkası olan ülkemizde, bu duruma uygun savaş örgütlerini pekiştirmekte, kurmakta, saflarını güçlendirmektedir. 

İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu böylesi bir görevi başarmak için artan bir enerjiyle, ardıcıl savaşımına devam etmektedir. 


Ayrıntılı haber gelecek sayıda 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İzmir'deki görkemli 1 Mayıs mitinginden iki görünüş 


I Mayıs yürüyüşüyle ilgili haber ve resimler 3. sayfada, 


gece ile ilgili haber ve: resimler 4. sayfada 


Londra'da 


“stl 1 Mayıs yürüyüşü 


"Yaşasın proleter enternasyonalizmi", "Faşizmi ininde geberteceğiz", "Sıkıyönetim kaldırılsın", 1 Mayıs belgileri arasındaydı. 


İngiltere'de dünya işçi sınıfının İngiltere'nin dört bir buca-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Londra'da 1 Mayıs yürüyüşü 


savaş, birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs büyük bir coşkuyla 


kutlandı. Londra'nın Embankment semtinden başlayıp Hyde Park Speakers' 


Corner'da biten yürüyüş birçok ülkelerin ilerici örgüt ve kişilerini bir araya getirdi. İşçi sınıfının savaşımı belgilerle dile getirildi. 


ğından gelen işçi ve ilerici öğrenciler, "İngiltere 1 Mayıs Komitesi" flâması altında toplandı. 
Saat 13.00 civarında başlayan yürüyüşün en görkemli, en dişiplinli bölümü Türkiyelilerin bulunduğu kortejdi. İTİB ve İTÖF flaması arkasında pekçok pan- 


Arkasi 3. Sayfada 


2 


6 Mayıs: 


Deniz, Yusuf, Hüseyin aramızda 


Devrim uğruna canlarını vermekten korkmayan üç yiğit gencimizi, tekelci burjuvazinin patronları ve onların uşaklarınca idamlarının yedinci yılında yine anıyoruz. Onların idam sehpasında dahi bükülmeyen boyunları, Türkiye gençliğinin yurtseverliğinin, devrimciliğinin yüce bir simgesi olarak kalacaktır. 

İşçi sınıfımız da, işçi gençlik de onları sevgi ve saygı ile anıyor. R.Yürükoğlu'nun 'Emperyalizmin Zayıf Halkası" kitabının sözleriyle: "İşçi sınıfımızın olgunluğunu, devrimci karakterini, Türkiye devrim hareketine bir bütün olarak sahip çıkışını gösteren önemli bir nokta da, 


darağacında ölen üç fidan, Deniz, Yusuf, Hüseyin'in ve halkı uğruna savaşta düşen öteki yiğitlerin, yurtsever devrimcilerin resimlerinin her büyük işçi gösterisinde Taksim Alanını boydan boya kaplamasıdır. İşçi sınıfımız sorunlara oportünist ve pasifist bir tutumla yanaşmıyor, emperyalizme ve faşizme karşı savaşta düşenlere sahip çıkmaktan korkmuyor. İşçi sınıfımız, aynen Rusya'da devrimci Narodniklere karşı Lenin'in tutumuyla şöyle diyor: "Onların yolu yalnıştı. O yol onları da özledikleri kurtuluşa götüremezdi. Biz o yoldan yürümüyoruz. 
Ama biz, halkı için gözünü 


kırpmadan kendilerini feda edenleri de unutmuyoruz. Onlar da bizim devrimci geleneğimizin bir parçasıdır. Ve onlar, halkın kurtuluşunu sağlayamadılar. 
Ama savaşımın bugünkü düzeye gelişinde kuşkusuz onların kendilerini korkusuzca feda edişlerinin de payı vardır”. 

6 Mayıs'ta Leeds üniversitesinde düzenlenecek olan anma toplantısında tüm anti-faşist, anti-emperyalist güçlerin birliği üç yiğit fidan gencimizin anısına sunulacak en değerli bir armağan olacaktır. 


Burslu öğrenciler aylardır parasız 


yaşıyor 


İTÖF 16. genel kurulunda okunan yürütme kurulu raporunda şöyle deniyordu: "Müfettişliğin öğrenciye yararlı ne bir yayını, ne de yol gösterici bir tavrı vardır. Yaptığı iş yalnızca öğrenciyi denetlemek, kimin asker kaçağı olduğunu, kimin yine döviz istediğini eksiksiz saptamak. 
Öğrenci okul arıyormuş, burslar geç geliyormuş, vize almakta güçlük çekiyormuş, böyle şeyler onu hiç ilgilendirmiyor." Geçen ünler ve uzun yılların deneyimi TÖF'ün bu saptamasını doğru çıkarıyor. 

İngiltere'ye dil öğrenimine gelen öğrencilerin çoğunluğu ucuz bir okul bulmakta güçlük çekiyor. Eğer bulamazlarsa 'Home Office' ile başları derde giriyor, ellerinde olmadan İngiltere'de izinsiz oturmak zorunda kalıyorlar. 

Öte yandan, okul bulabilenler de çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Örneğin Islington dil okuluna devam eden birçok arkadaş günde üç saatlik ders için, bir öğrenim dönemi için 84 sterlin 


National-Front protesto edildi 


İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu (İTÖF) Anti-Nazi League'in İslington Town Hall önünde düzenlediği protesto mitingine katıldı. k 

National Front'un, 'İslinton Town Hall'da bir seçim toplantısı düzenlemesi üzerine, Anti-Nazi league, ilerici örgütlere bu toplantıyı protesto çağrısı yaptı. 
İTÖF bu çağrıya yayınladığı bir bildiri ve eyleme aktif katılımla karşılık verdi. Bildiride özetle şunlar yazılıydı: "Türkiye'den İngiltere'ye gelen faşistler örgütlenmek istiyorlar. Bu amaçla National Front ile gizli toplantı- lar düzenliyorlar. Geçtiğimiz son bir kaç ay içinde faşistler, Türkiyeli işçiler ve demokrat öğrenciler üzerine saldırılarda bulundular. Her defasında gereken cevabı alan faşistlerin İngiltere'de örgütlenmelerine izin verilmeyecektir. İTÖF bu yön- deki eylemlerini daha da hızlandırmaktadır. 

“İngiltere'deki öğrencilerin tek demokratik yığın Örgütü İTÖF Britanya'daki anti-faşistlerle her zaman devrimci dayanışmasını gösterecektir." 

16. Genel kurul kararları doğrultusunda İTÖF uluslararası ve yerel örgütlerle anti-faşist anti-emperyalist savaş platformunda eylemlere aktif olarak katılıyor. Türkiye gençliğinin uluslararası planda yükselen sesi- ne ses katıyor. 


ödediler. Günlük ders saati 10'ar dakikayla başladı. Bir de ne görsünler? İndirilmişti! Sorun, İTÖPF'ün girişimiyle çözüme bağlandı. 

Burslu öğrencilerin geciken bursları müfettişliğin ilgisizliği- nin en somut göstergesidir. 
Bugün İngiltere'de öğrenimini sürdüren burslu öğrencilerin durumu son derece düşündürücüdür. Üç aydır geciken burslar 


öğrenciler çok zor durumda bıraktı. 

İTÖF, aylardır parasız yaşayan burslu öğrencilerin haklı kızgınlığına öncülük edecektir. Akademik ve demokratik haklar için ve faşizme, emperyalizme karşı savaşımda burslu öğrencilere yönelik baskıların kalkması için savaşımı yükseltmeyi görev biliyor. Bunun bilincinde hareket ediyor. 


GUSIR'ın kuruluşunun 
31. yılı kutlandı 


Irak Cumhuriyeti Öğrenci Birligi'nin (GUSIR) kuruluşunun 31. 
yılı 28 nisanda yapılan bir toplantıyla kutlandı. 

GUSIR kurulduğundan bu yana, Iraklı tüm anti-emperyalist, anti-faşist gençliğin biricik merkezi örgütü oldu. Bugün de Iraklı öğrenci gençliğin emperyalizme ve faşizme karşı savaşında GUSIR görev yürütmektedir. 

Çeşitli ilerici örgütlerden mesajların okunduğu toplantıda, Iraklı komünistlere ileriçilere, iktidardaki Sosyal-demokrat Baas Partisinin uyguladığı kanlı baskı- lar dile getirildi. Politik tutuklu- 


larla dayanışma için kararlar alındı. Üstünde ölüm cezası olan Kemal Şakir'in serbest bırakılması için ilericilerin Irak hükü- 


metine baskı yapması da geçen 


önemli kararlardandı. 

İTÖF temsilcisi mesajında, Türkiyeli öğrencilerin Irak'daki anti-demokratik uygulamalara karşı tepkisini dile getirdi. İngiltere'deki Türkiyeli öğrencilerin biricik demokratik yığın örgütü ITÖF'ün GUSIR ile her zaman devrimci dayanışma içinde olacağını belirtti. 


İTÖF yeni lokaline 


taşındı 


Federasyonumuz, İTÖF Londra'nın en merkezi yerlerinden biri olan Upper Street üzerindeki yeni lokaline taşındı. 

Örgüt hayatında üyelerimizin ve öğrenci arkadaşlarımızın gelip oturacakları sıcak bir yuva- nın olması önemli bir yer tutar. 
İngiltere'ye öğrenime gelen arkadaşların sorunlarını karşılaştıkları güçlükleri gelip anlatacakları, somut sorunlarına çözüm arayacağı yeni lokalimiz, Londra'da önemli bir eksikliği de kapatmış oldu. . 

Yeni lokalimiz özellikle Íngiltere'nin diğer yörelerinden Londra'ya gelen arkadaşlarımız 


arasında sevinçle karşılandı. 

Öte yandan lokalimizde çeşitli bölümler oluşturuldu. İngilizce'den Türkçe'ye Türkçe'den İngilizce'ye tüm çeviri işleri günü gününe yapılıyor. Türkiyeli öğrenciler (o konsolosluk, müfettişlik, pasaport uzatma, Home- office konusunda öğrenmek istedikleri tüm bilgileri lokalimiz- den edinebilirler. 

Yeni lokalimiz "314 Upper Street, Islington, London N1" adresindedir. Öğrenci arkadaşlarımızı lokalimizde görmek bize kıvanç verecektir. 


İTÖF'un Solomon Mahlangu'ya özgürlük 


eyleminde anti-emperyalist 


güçlerle dayanışması 


Solomon Mahlangu Güney Afrika'lı militan bir genç savaşçı. Soweto'da haziran 1976'da binin üzerinde insanın ölümüyle sonuçlanan, polisin tertiplediği kitle kırımına şahit olduktan sonra ülkesinden ayrılarak Afrika Ulusal Kongresi adlı ulusal kurtuluş Örgütünün üyesi olarak, gerilla savaşı için eğitim gördü. 
Haziran 1977'de Güney Afrika'- ya geri dönen Oo Solomon 


Mahlangu ve iki arkadaşı Johannesburg'da bir çatışma sonucu yakalandılar. 

Mahlangu 6 nisan sabahı Pretorya'da idam edildi. Bu sıra- da binlerce kilometre uzakta Londra'da Trafalgar Meydanı'- nda Güney Afrika Elçiliği önünde o gece sabaha kadar nöbet tutan her ulustan devrimci ve ilerici güçler Solomon Mahlangu'nun dä Öcünün er geç alınacağına dair 


and içtiler. 

İTÖF'ün üyesi olduğu Anti-Apartheid hareketinin düzenlediği bu gösteriden İTÖF'lü öğrenciler şu inançla çıktılar: Emperyalizmin, faşizmin, ırkçılıgın dünyadan kökünü kazıyacak olan tek güç işçi sınıfının uluslararası birliği, dünya devrimci savaşımının bütünlüğüdür. 


İTÖF'ün de katıldığı Anti-Aparheid hareketinin düzenlediği gösteriden bir görünüş 


İdam edilen zenci lider Solomon Mahlangu 
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Londra'da 1 Mayıs yürüyüşü 


Bastarafi 1. Sayfada 

kart ve dövizler taşındı. "Devrimci TKP", "Faşizme Karşı Omuz Omuza", "Sıkı Yönetim Halka Karşıdır”, "Kürdistandaki Baskılara Son" belgileri yürüyüş kolunun geçtiği tüm caddeleri çınlattı. 

Yurüyüş i için kızıl bayraklarla ve “Yaşasın Proleterya Enternasyonalizmi", "Faşizmi İninde Geberteceğiz" dövizleriyle do- 


nanmış kamyonda işçi tulumları ellerinde söyleyen 


bayraklarla işçiler tüm 


giymiş marşlar 
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7 Mayıs yürüyüşünden iki görünüş 


Baş tarafı 1. sayfada 


yalarından etkilendiler. 

1 Mayıs yürüyüşüne katılmamak halkçı-devrimcilerin ne denli anti-faşist oldukları- nın açık belirtisidir. Bundan böyle öğrenci yığınının önünde tutunacak dalları da kalmadı. İş işten geçti demiyoruz ama, 1 Mayıs sapla samanı kesin olarak ayırdı. 
Biz İngiltere'deki demokratik öğrenci Oo hareketi içinde, halkçı devrimcilerin anti-faşistliklerinin lâftan öteye gitmediğini vurguluyoruz. 

Başarı ile biten 1 Mayıs yürüyüşü değişik görüşten arkadaşların anti-faşist savaş birliğini pekiştirdi. Bu birligin daha da pekişmesinde ileriye doğru atılan bir adım oldu. 


Ö. Genclik 


dikkatleri çekiyordu. Kamyonda kullanılan hoparlörden söylenen işçi sınıfı marşları bütün kortejce hepbir ağızdan tekrarlanıyordu. 
Atılan slogan ve belgiler coşkuy- 


la haykırılıyordu. 
Yürüyüş kolu Hyde Park Speakers' Corner'a vardıktan 


sonra İngiltere'nin 1 Mayıs Komitesi'nden bir konuşmacı günün önemi hakkında konuşma yaptı. 
Yürüyüş, devrimcilerin faşizme karşı kanlarının son damlasına kadar savaşmaya and içmeleriyle sona erdi. 
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Öğrenci Arkadaş, 
Home Office, 

Okul, Burs sorunlarını 

İTÖF'de örgütlenerek çözümle! 
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Abone ol 
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DERNEKLERİMİZDEN HABERLER 


Sussex TÖD eylemleri 


Sussex Türkiyeli Öğrenciler Derneği (STÖD) nisan ayı içinde "Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye" konulu bir seminer düzenledi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı seminer canlı tartışmalarla geçti. 

i Mayıs çalışmalarına da aktif olarak katılan STÖD, çevre- deki dil okullarıyla olan güçlü ilişkilerini daha da pekiştirdi. 


Derneğin yaptığı çalışmalar arasında sürekli yayın satışları önemli bir yer tutuyor. Sussex Üniversitesinde ve dil okulların- da "Öğrenci Gençlik" gazetesi aygın olarak dağıtılıyor. Ayrıca ngiltere'de öğrenim gören öğrencilerimizin sorunlarına somut yanıtlar getiren 'İTÖF El Kitabı" da geniş bir ilgi görüyor. 


Southwark eylemi 


Londra devlet okullarına yaz dönemi kursları 23 nisanda başladı. Bu okullarda hem kurs ücretleri özel okullardan daha düşük oluyor, hem de öğretim daha iyi oluyor. Bu nedenle devlet dil okullarına giriş için başvuru Çünkü okulların mevcut öğrenci kadroları birkaç saat içinde do- 


luyor. 
Londra'da Elephant and Castle semtinde bulunan 


Southwark College öğrencilerin 


en rağbet ettiği dil okullarından birisi. Bu okulda kurslar sabah ve öğleden sonra full-time olarak düzenleniyor. Southwark College'nin yaz döneminin kayıt- 


ları 23 nisan günü sabah 9.00'da 


yapıldı. Ama öğrenciler 22 nisan akşamı saat 9.00'dan itibaren sıraya girdiler. Kayıt saatine dek çok sayıda İTÖF militanı öğrencilerle birlikte oldu. Öğrencilerin akademik hayat ile ilgili sorularına yanıt getirdi. 


Essex TÖD eylemlerini sürdürüyor 


Derneklerimizden ETÖD (Essex Türkiyeli Öğrenciler Derneği), dernek bünyesinde devrimci türkü ve marşlarımızı söylemek üzere bir koro ve folklor ekibi kurma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Öte yandan ETÖD'lü öğrenciler Üniversite Öğrenci Birliği binasında her hafta bir yayın satış masası kuruyorlar. Türkiye '- deki faşist tırmanışı Türkiyeli faşistlerin İngiltere'deki örgütlenme girişimlerini ve demokrasik öğrencilere saldırılarını Ünivesite çevresindeki demokratik kamuoyuna sistemli bir biçimde duyuruyorlar. 

Bunların yanısıra ETÖD, Üniversitedeki yabancı öğrencilerin örgütlenmelerine de önem veriyor ETÖD'lü öğrenciler bu konuda büyük bir özveri ile çalışıyor ve Essex Üniversitesindeki yabancı öğrencilerin bir komite içinde örgütlenmesi uğraşında başı çekiyorlar. 


leeds Üniversitesi'nde anti- emperyalist hafta 


Leeds Türkiyeli Öğrenciler Derneğinin (LTÖD) girişimi sonucunda, Yunanistanlı Öğrenciler Derneği, Iraklı Öğrenciler Derneği, İranlı Öğrenciler Derneği, Arap Öğrenciler Derneği, Filistin Dayanışma Kampanyası ve Şili Dayanışma Komitesinin katılımları ile 2, 3,ve 8 Mayıs tarihlerin- de Üniversite Öğrenci Birliği binasında antifaşist, anti-emperyalist bir hafta düzenlendi. Geniş ilgi gören hafta boyunca LTÖD, 


halkımızın önünde duran açık faşist tehlikeyi yaygın olarak duyurdu. 

3 Mayıs perşembe akşamı, 
haftanın programına uygun olarak, LTÖD ve Yunanistanlı Öğrenciler Derneği ortak bir forum düzenlediler. Forumda, ''Yunanistan ve Türkiye'de Politik durum, Ege ve Kıbrıs sorunu" konuları işlendi. Konuşmalar sonunda yapılan tartışmalar canlı geçti. 


LTÖD, örgütlenmesini üzerine aldığı hafta boyunca, 'Em-E T Zayıf Halkası Türkiadlı çeşitli yazı ve resimleri ed bir pano hazırladı. Hergün çok sayıda insanın ilgi ile izlediği pano önünde, LTÖD'lü arkadaşlar çeşitli sorulara yanıtlar verdiler. Türkiye'de başını işçi sınıfımızın çektiği devrimci savaşımı, ülkemizdeki devrimci durumu izleyicilere anlattılar. Hafta başarıyla sona erdi. 
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İTİB'in düzenlediği 1 Mayıs gecesi 


coşkuyla kutlandı 


27 Nisan'da iTiB'in düzenlediği 1 Mayıs gecesine misafir olarak Devrimci ozan Zülfü Livaneli ve Kürt ozanı Aşık Temeli katıldılar. 


27 Nisan'da İTİB (İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği)'nin düzenlediği J Mayıs gecesi yığınsal ve görkemli oldu. Geceye Zülfü Livaneli ve Kürt ozanı Aşık Temeli'de İTİB'in davetlileri olarak katıldılar. İşçinin Sesi Korosu devrimci marşlarla geceye renk kattı. Gece Türk, Kürt, Kıbrıslı, Yunanlı, Iraklı, Vietnamlı, İngiliz halklarından devrimcilerin, demokratların katılımıyla enternasyonal bir içerik kazandı. 

Camden Town Hall'deki gece, İşçinin Sesi Korosu tarafından söylenen 1 Mayıs" marşı ile açıldı. Bir konuşmacı işçi sınıfının savaş, birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs ve Türkiye'deki sınıf savaşımı hakkında bilgi verdi. 

Bundan sonra, sahneye sazı ve sözü ile Zülfü Livaneli çıktı. 
Sık sık alkışlarla kesilen türkülerinin yanı sıra, 'Eşkiya dünya- 


ya hükümdar olmaz", ''Nurhak”, "Onbeşler" o türküleri (o hepbir ağızdan söylendi o "Devrimci TKP", "Devrimciler Ölmez", "Suphiler, Ethemler burada" sloganları salonu inletti. 

Program, İşçinin Sesi korosu ve Aşık Temeli ile devam etti. 
Aşık Temeli, Kürtçe ve Türkçe olarak düzenlediği türküleriyle gecenin coşkusunu arttırdı. 

Geceye katılanlar, açılan yayın sergilerinden kitaplar satın aldılar. Yayınlardan özellikle ilgi gören kitap "Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye" kitabıydı. 
Bu arada 1 Mayıs rozetleri göğüslere takıldı, bağışlar yapıldı. 

Devrimci heyecan içerisinde ilerleyen gece, İşçinin Sesi Korosunun söylediği "Enternasyonal" marşı ve "Haydi 1 Mayıs'a!" sloganı ile sona erdi. 
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Geceye İşçinin Sesi Korosu'da renk kattı 


Devrimci ozan Zülfü Livaneli ve altta Asık Temeli 
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